8-10 jaar
Gesprek: Hoe denk jij dat de
leerlingen op weg zijn gegaan? Waar
zullen ze zich zeker over gevoeld
hebben en wat zal hen hebben doen twijfelen?
Welke woorden van Jezus kunnen hen helpen
denk je? Kunnen die woorden jou ook helpen?

Creatief: Jezus zegt tegen zijn
O{ leerlingen dat ze mensen mogen
dopen in de naam van de Vader, de

Zoon en de heilige Geest. Laat de kinderen een
klavertje drie tekenen en in elk blad een van de
woorden Vader, Zoon en Geest schrijven. Waar
denken ze aan bij deze woorden? Dat schrijven
ze erbij. Bekijk en bespreek de resultaten.
Spel: Laat de kinderen nadenken over
‘ welke woorden de leerlingen verder
moesten vertellen. Deze woorden
fluisteren ze nu om de beurt aan elkaar door.

Komt de boodschap goed over?

11-12 jaar

e Gesprek: Welke woorden wil jij
verder vertellen en waarom?

Zingen: ‘God maakt vrij’, uit
: Opwekking 720.

Vertelling 8-12 jaar

Een paar weken geleden vierden we Pasen: Gods Zoon werd opgewekt uit de dood. Vorige week, met
Pinksteren, hoorden we dat de heilige Geest kwam. Vandaag vieren we dat God bij ons is als Vader,
Zoon en heilige Geest. In het verhaal van deze zondag komen we even terug bij het Paasverhaal. We
horen hoe Jezus zijn leerlingen vraagt om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest. Zo vertelde Jezus al voor Pinksteren over Gods Geest.

Vertel vgor het verhaal aan de kinderen dat we even teruggaan naar de periode kort na het
paasverhaal.

Ga op weg

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar op een plek onderaan een berg. Het is een plek
waar ze vaker zijn geweest. Hier hebben ze vaak met Jezus gezeten en geluisterd naar
zijn verhalen over Gods liefde. Maar nu is het allemaal zo anders... Jezus is gestorven
en begraven. Op de derde dag zijn twee vrouwen naar het graf van Jezus gegaan. Zij
zagen dat het graf leeg was. En ze kregen een opdracht: ‘Alle leerlingen van Jezus
moeten naar de berg in Galilea komen. Daar zullen jullie Jezus zien.’

Daar zitten ze nu. Het is er stil. De leerlingen kijken om zich heen. Opeens zien ze
Jezus staan. ‘Jezus!’ roept een van de leerlingen. Ze kunnen het bijna niet geloven.
Toch vallen ze op hun knieén voor Jezus neer om Hem te aanbidden.

Jezus loopt naar de leerlingen toe en zegt: ‘Ik heb alle macht gekregen. Alle macht in
de hemel en op de aarde.” Hij wijst naar zijn leerlingen. ‘Ga op weg. Zoek alle mensen
op en maak leerlingen van hen, net zoals Ik bij jullie heb gedaan. Doop de mensen, in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Jezus komt nog iets dichterbij.
‘Weten jullie nog wat Ik jullie allemaal geleerd heb? Leer het nu aan de mensen. Vertel
ze dat een leven dichtbij God het juiste leven is.’

De leerlingen weten niet zo goed wat ze moeten zeggen. Moeten zij op weg gaan,
mensen dopen en ze alles vertellen? Ze kijken naar elkaar. Hier en daar zie je de
twijfel. Kunnen ze dat wel?
Jezus zegt: ‘Onthoud heel goed dat Ik bij jullie ben. Niet alleen vandaag, maar ook
morgen, overmorgen, volgende maand, over een jaar. Ik ben bij jullie, alle dagen.’
De leerlingen weten nu hoe ze verder kunnen gaan. Ze staan op en onthouden goed
wat Jezus heeft gezegd.

Jolanda van der Marel
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